Oude Tongerit Olympisch. Allemaal de mond vol van Femke Bol.

Met twaalf man aan het vertrek bij MT inclusief een gastrijder/nieuw lid, maar
daarover straks meer. Er werd uiteraard gepraat over de Olympische Spelen en
vooral over de fantastische race van Femke Bol (die moet alleen niet
geinterviewd worden als ze nog vol zit met adrenaline, volgens Ronald S.) en de
overwinning van Remco Evenepoel bij het wielrennen. Onderweg bleven de
Spelen het onderwerp van diverse gesprekken. Een paar verslagen geleden
wenste ik een rit onder de 90 km met windkracht 1 of minder en die kreeg ik
eindelijk vandaag. Jeff en Leo wilden eerst nog roet in het eten gooien door te
zeggen dat Oude-Tonge te kort was en saai, maar gelukkig hield Patrick voet bij
stuk. Leo wilde toch nog een klein beetje schaven aan de rit en langs het water
fietsen in plaats van de eigenlijke route te volgen en Patrick streek over zijn
hart. Langs het water was inderdaad mooi en minder saai dus Leo ook
tevreden. Onze gastrijder Jan reed met een shirt, broek en fiets waarop Jan
Janssen stond. Volgens Frans heette hij ook Jan Janssen en was hij een zoon van
de beroemde wereldkampioen en Tourwinnaar. Nu zijn (oud)makelaars niet aan
hun eerste onwaarheid overleden dus ik geloof hem (nog) niet. Het zou
natuurlijk wel leuk zijn om er een lid bij te hebben met een beroemde vader.
Die zijn in onze club niet dik gezaaid. De enige vader van (behalve die van
mezelf uiteraard) die ik ken van leden binnen onze club is de vader van Joey en
dat is niet veel soeps.

Het tempo zat er lekker in en tot de brug bij Willemstad had ik alle bruggen en
dijken overleefd, maar toen verdween de aansluiting met het achterwiel van
mijn voorganger beetje bij beetje. Gelukkig had Marco dit in de gaten en gaf me
een klein duwtje. Dit werd gevolgd door een veel langere duw van voornoemde
Jan en ook deze brug werd overleefd. Die Jan mag dus wat mij betreft blijven
ook al zou zijn achternaam Suijkerbuijk of van Reijen zijn. Nadat we in
Dinteloord rechtsaf waren gegaan en buiten de bebouwde kom kwamen, reed
Tim er ineens vandoor. Enkelen dachten dat hij Arno imiteerde en een blokje
ging doen en anderen meenden dat hij misschien eerder thuis moest zijn. Zelf
dacht ik dat hij naar huis reed om zijn Amanda te tracteren op een peniscola,
want daar heeft hij het de laatste tijd steeds over (in mijn tijd noemden we dat
anders overigens) maar hij reed vooruit om aan het einde van de finale een
filmpje te maken voor in de app. Ik heb de finale niet meegereden en dat bleek
een goede beslissing te zijn. Volgens Ad en Ronald S. ging het verschroeiend
hard van Welberg naar Moerstraten. Als ik goed geinformeerd ben won Joey de
finale.



Nog even wat nieuws uit de ziekenboeg. René en Wido hebben alweer gefietst,
nog wel op de elektrische fiets, maar dat gaat de goede kant op. Ruudt rijdt
volgens eigen zeggen alweer drie keer per dag (maar niet op een fiets!!!!). Ron
heb ik al wel gezien op Zwift, maar of die op woensdag alweer meefietst weet ik
niet. Wat Rinus betreft is het wel jammer dat net nu hij zo’n hele grote
literbidon heeft, hij even niet kan fietsen. Nu is het voor pensionado’s op het
moment een hele lange zit om dagelijks de Olympische Spelen te volgen dus
dan is zo’n grote bidon wel nodig. Bovendien zou Rinus hem mee kunnen
nemen naar de Bingo of het klaverjasclubje als hij niet meer zou kunnen
fietsen. Wij fietsen nu met de daver op het lijf vanwege de angst om lek te
rijden omdat Rinus ons nu niet kan dépaneren.

Op het terras bij MT de gebruikelijke onzin en sterke verhalen. We waren best
blij dat Marco er weer eens was, maar toen hij over PSV begon...............

Ad begon een verhaal over het Vaticaanmuseum en lange gangen met witte
beelden waarvan Leo en ik dachten dat het een mop was en gespannen
wachtten op de clou, maar die kwam niet. Leo vertelde nog iets over de
uitvinder van de triatlon, maar dat was niet verslagwaardig dus dat moet maar
gevraagd worden tijdens een volgende rit.
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